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Welkom in de Dorpskerk! 
 

Bij deze dienst  

De lezingen uit het O.T. van deze ochtend 
beschrijven de woestijnreis, die volgt op de 
uittocht uit de slavernij. De woorden uit Exodus 15 
en 17 geven het begin weer van de gang naar het 
beloofde land aan en de lezing uit het Evangelie 
van Johannes wijst naar Jezus, die op de laatste 
dag van het Loofhuttenfeest (ingesteld om aan de 
tocht door de woestijn te denken) spreekt over 
een fontein, een bron, een oase die nimmer 
opdroogt.  
De woestijn heeft in de Bijbel zowel een negatieve 
als een positieve klank. Enerzijds is het een 
gebied van dood en ondergang, een plaats waar 
demonen hun macht uitoefenen en misdadigers 
hun toevlucht zoeken, anderzijds is het ook de 
plek waar God aan zijn volk zijn liefde heeft 
verklaard en zijn trouw geschonken heeft. De 
spiritualiteit van de woestijn is de ervaring van 
Gods aandacht voor zijn volk, maar juist dit beseft 
Israël niet altijd ten volle en dan ontstaat twijfel 
aan Gods bedoelingen.  
De verzen uit Exodus 15 geven ook twee 
plaatsnamen: Mara, dat bitterheid betekent, ook 
geen al te positieve benaming, maar het volk vindt 
rust, water en voedsel in Elim, een oase, en deze 
naam betekent ‘grote bomen’. 
Laat dan de vakantie voor ons een Elim-ervaring 
worden, tot rust komen, in de schaduw vertoeven, 
ook wel ons laten warmen door de zon om ons 
vervolgens laven en de dorst lessen. 
 

Liturgie:  
 

Orgelspel 
Gespeeld wordt: O Mensch Bewein’ dein’ Sünde    
                            gross (melodie ps. 68)  J.S. Bach 
 
We worden stil 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken  
 
Drempelgebed 
 
(We gaan staan) 
 
Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 3  
                           ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ 
 
Bemoediging en Groet 
V: De Heer zal bij u zijn 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER  
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
(We gaan weer zitten) 
 
Zingen: Psalm van de zondag 68: 7 en 9 
                            ‘God zij geprezen met ontzag’ 
 
Smeekgebed, na iedere intentie: 
V:…..Zo roepen wij samen 
A: Heer, ontferm U 
 
Glorialied: Psalm 81: 1, 8 en 14 
                  ‘Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte!’ 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing: Exodus 15: 22-27, 17: 1-7 
 
Zingen: Lied 911: 1 
              ‘Rots waaruit het leven welt’ 



 
Lezing: Johannes 7: 37-44 
 
Zingen: Lied 653: 1, 3 en 7  
‘U kennen, uit en tot u leven’ 
               
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 659 
             ‘Kondig het jubelend aan’ 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Mededelingen collectes en bloemengroet 
 
Slotlied: 655 
               ‘Zing voor de Heer en nieuw gezang’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
Gespeeld wordt: Allegretto cantando  
                           uit fantasie in C.C. Franck 
 
 
We blijven nog even zitten en luisteren naar het 
orgelspel… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collectes: 
1. Inloophuis Dieren 
In de 33 jaar dat het Inloophuis bestaat, heeft het 
inmiddels een vaste plek in de regio gekregen.  
De meeste inlopers zijn mensen die ergens in hun 
leven zijn vastgelopen, of die in onze hectische 
samenleving op de een of andere manier tussen 
wal en schip zijn geraakt. De inlopers vinden een 
rustpunt in de grote huiskamer van het Inloophuis. 
Daar zijn ze welkom, daar vinden ze een luisterend 
oor, daar zijn mensen die om ze geven. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Diaconie Protestantse Gemeente te Rheden 
NL32 RABO 0355 2003 84 
 
 
 
2. Kerkhuishouding 
    Onderhoud kerken 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Protestantse Gemeente te Rheden  
NL06 RABO 0373 7276 58 

 
 
 
 
 
We wensen u een goede week! 
 


