
LITURGIE  Zondag 25 augustus 2024 

Tiende zondag van de zomer 

Voorganger: ds. Roel van Oosten, Warnsveld 
                           Organist: Kees van den Haak 
                           Ambtsdragers: Wytse Doevendans  
                                                    Laura Wismeyer 
                                                    Hans Ouwerkerk 
                           Lector: Johan Mandemakers 

Koffiedrinken 

                                                          
                                                

Welkom in de Dorpskerk! 
 

 

 

 

 

 

 

Bij deze dienst: 

Jezus spreekt over liefhebben 

We lezen vanmorgen een van de beroemdste 
verhalen, die Jezus vertelde in antwoord op een 
strikvraag van een wetgeleerde. 
Het is een buitengewoon creatief verhaal, 
dat ook heel fundamenteel is voor ons mens-zijn. 
En het is een krachtig verhaal, waarin troost 
verborgen is voor de kwetsbaren en een appèl tot 
medemenselijkheid aan iedereen die het hoort. 
 
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Liturgie:  
 

Orgelspel 
Gespeeld wordt: Psalm 116  (vers 1 en 3) van      
                           Anthonie van Noort, 1619-1705 
 
We worden stil 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken  
 
Drempelgebed 
O: Gij die geroepen hebt ‘licht’ 
     en het licht werd geboren, 
     en het was goed en het werd avond en  
     morgen, tot op vandaag. 
     Gij die geroepen hebt ‘o mens’ 
     en wij werden geboren. 
G: GIJ DIE ONS TELKENS WEER ROEPT 
     OM OP TE STAAN, 
     EEN NIEUWE TOEKOMST TEGEMOET, 
     U ZEGGEN WIJ DANK,  
     HEER ONZE GOD, 
O: omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
     die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.  
G: AMEN 
 
(We gaan staan) 
 
Aanvangslied: 283: 1, 2 en 3 
                          ‘In de veelheid van geluiden’ 
   
Bemoediging en Groet 
 V: De Heer zal bij u zijn.  
A: Ook met u zij de Heer.  
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer.  
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 
(We gaan weer zitten) 
 
Zingen: 283: 4 en 5 
              ‘Laat uw dauw van vrede dalen’ 



Iets over deze kerkdienst 
 
Smeekgebed 
 
Glorialied: 713: 1, 2 en 3 
                   ‘Wij moeten Gode zingen’ 
 
Als gebed bij de opening van de Schrift zingen 
we enkele keren: Lied 598 
                              ‘Als alles duister is’ 
 
Lezing: Deuteronomium 30: 9-14 

 
Zingen: Lied 316: 1 en 4 
              ‘Het woord dat u ten leven riep’ 
 
Lezing: Lukas 10: 25-37 
 
Zingen: Lied 313: 1 en 5 
              ‘Een rijke schat van wijsheid’ 
               
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: lied 568a enkele keren 
              ‘Ubi caritas’ 
 
Afkondiging van overlijden 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Mededelingen collectes en bloemengroet 
 
Slotlied: 791 
               ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 
 

Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
Gespeeld wordt: Prelude uit prelude, Fufe en      
            variation van César Franck, 1822-1890 
 
 
We blijven nog even zitten en luisteren naar het 
orgelspel… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectes: 
1. Stg. De Boei, Dieren 
Deze stichting vangt jongeren op van 18 jaar en 
ouder die acuut onderdak nodig hebben. Ze 
beschikken over één plek voor kortdurende 
opvang en drie plekken voor langduriger verblijf. 
Jongeren krijgen begeleiding bij het verkrijgen van 
vast werk, huisvesting, etc.  
Daarnaast wordt een maatschappelijk vangnet 
rondom de jongere gecreëerd.  
Collecte van harte aanbevolen! 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Diaconie Protestantse Gemeente te Rheden 
NL10 RABO 03737 388 38 
 
 
 
 
2. Kerkhuishouding 
    Kosten pastoraat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Protestantse Gemeente te Rheden  
NL06 RABO 0373 7276 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We wensen u een goede week! 
 


