
LITURGIE  Zondag 18 augustus 2024 

Negende zondag van de zomer 

Voorganger: ds. Gert Jansen 
                           Organist: Kees van den Haak 
                           Ambtsdragers: Hilda van Rijssen  
                                                    Chris Duisterwinkel 
                                                    Albert Jansen 
                           Lector: Thea de Kreek 

Koffiedrinken 

                                                          
                                                

Welkom in de Dorpskerk! 
 

Bij deze dienst: 

 Vandaag gaat het over goed communiceren, en 
goed horen en spreken. Heel belangrijk in ons leven 
en samenleven.  
Maar niet zo simpel. Goed communiceren en goed 
horen en spreken, hoe doe je dat?  
Wat verstaan we onder goede communicatie?  
En goed horen en spreken?  
Kom Schepper Geest! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Effatha! 
 
 
 
 

 

Liturgie:  
 

Orgelspel 
Gespeeld wordt: Allein Gott in der Höh sei Ehr  
van J. S. Bach 
 
We worden stil 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken  
 
Drempelgebed 
 
(We gaan staan) 
 
Aanvangslied: 283  
                         ‘In de veelheid van geluiden’ 
 
Bemoediging en Groet 
 V: De Heer zal bij u zijn.  
A: Ook met u zij de Heer.  
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer.  
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
A: en elk schepsel oneindig lief heeft. 
 
(We gaan weer zitten) 
 
Zingen: Psalm 84: 1, 3 en 6  
              ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ 
 
Smeekgebed, na iedere intentie: 
V:…..Zo roepen wij samen 
A: Heer, ontferm U 
 
Glorialied: 302a  
                  ‘God in den hoog’, allen zij eer’  
 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
Profetenlezing: Jesaja 35 



 
Zingen: Lied 323  
             ‘Hoor. Maar ik kan niet horen’ 
 
Evangelielezing: Marcus 7: 31-37 
 
Zingen: Acclamatie lied 339a  
              ‘U komt de lof toe, U het gezang’ 
               
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 321  
             ‘Niet als een storm, als een vloed’ 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Mededelingen collectes en bloemengroet 
 
Slotlied: 423  
               ‘Nu wij uiteen gaan, vragen wij God’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
Gespeeld wordt: Canzona in Re minore  
                         D. Zipoli 1688-1726)                           
 
 
We blijven nog even zitten en luisteren naar het 
orgelspel… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collectes: 
1. Voedselbank Arnhem 
Meer dan één miljoen Nederlanders leven onder 
de armoedegrens. Het doel van de Voedselbank 
is om die mensen, die per maand minder 
dan € 180,- als leefgeld hebben, een steuntje in 
de rug te geven. De Voedselbank verstrekt hen, 
op verzoek van professionele hulpverleners, 
tijdelijk een wekelijks voedselpakket.  
De Voedselbank leeft van wat bedrijven en 
supermarkten overhouden, maar die kopen steeds 
verstandiger in om voedselverspilling tegen te 
gaan. Kortom: meer vraag, minder aanbod. In de 
praktijk betekent dit dat gezinnen op sommige 
plekken nu nog maar één keer per twee weken 
voedsel kunnen komen halen. De collecte van 
deze morgen is bestemd voor de Voedselbank, 
omdat de Voedselbank geen structurele subsidies 
ontvangt en dus volledig afhankelijk is van 
donaties en sponsoring. Van harte aanbevolen! 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Diaconie Protestantse Gemeente te Rheden 
NL32 RABO 0355 2003 84 
 
 
 
2. Kerkhuishouding 
    Onderhoud kerkelijke terreinen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Protestantse Gemeente te Rheden  
NL06 RABO 0373 7276 58 

 
 
We wensen u een goede week! 
 


