LITURGIE Zondag 28 juli 2024
Zesde zondag van de zomer
Voorganger: ds. Henk Teeuwen, Borculo
Organist: Piet Cnhossen
Ambtsdragers: Hilda van Rijssen
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Kees van den Haak
Els van Hout

Lector: Ineke van Huissteden

Welkom in de Dorpskerk!

Bij deze dienst

De Bijbel is het Grootverhalenboek van het volk Israél
allemaal verhalen, allemaal reisverhalen

van het volk Israél samen met God

of zijn het de verhalen van de Eeuwige met zijn volk

Hij is de Schepper, Hij is de Bevrijder

elke sabbat opnieuw legt Israél het werk neer

om de hand van de Eeuwige terug te vinden

zijn hand, zijn stem

die jou weer jezelf doet zijn voor zijn heilig aangezicht

In deze dienst staat Psalm 23 centraal
de Heer is mijn herder

een herder

wakend over de dieren die de zijne zijn
we horen wie die goede herder is

we horen ook van zijn schapen

hun gebeden, hun lied

Psalm 119 - het lied waarin zij het verbond bezingen
met Hem die aan zijn volk Israél zijn Geboden geeft
en aan allen die zich met zijn volk verbonden weten
de Geboden houden zijn kudde op het goede spoor
zodat het altijd veilig gaan kan

We horen ook over het landschap
waarin de herder zijn kudde weidt
als je opkijkt zie je een horizont van licht en liefde

'k zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren
zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd!

Koffiedrinken

Liturgie:

Orgelspel
Gespeeld wordt: Sonate in E
van A. Vivaldi

We worden stil

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden ontstoken
Drempelgebed

Intochtslied: Psalm 19: 1,2 en 3
‘De hemel roemt den Heer’

Bemoediging en Groet

V: De Heer zal bij u zijn

A: OOK MET U ZIJ DE HEER

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Zingen: Psalm 19: 5
‘Zo helpt Gij, God, uw knecht’

Inleidende woorden

Zingen: Lied 23a: 1
‘D' Almachtige is mijn Herder en Geleide’

Kyriegebed

De gebeden worden afgewisseld door lied 23 g
telkens eerst gezongen door de voorganger en
daarna door de gemeente.
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nooit zal het mij aan iets ont-bre - ken.

Lezing: Matthels 14: 14a en 15 - 19a
vertaling NBG 1951



Zingen: Lied 383:1,2,3,4en5
‘Zeven was voldoende, vijf en twee’

Gebed

Zingen: Psalm 119: 1
‘Welzalig wie de rechte wegen gaan’

Lezen: Psalm 23: 1-3

Zingen: Psalm 119: 2
‘Gij hebt ons hart uw orde opgelegd’

Lezen: Psalm 23: 4

Zingen: Psalm 119: 7
‘Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt’

Lezen: Psalm 23: 5

Zingen: Psalm 119: 21
‘De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt’

Lezen: Psalm 23: 6

Zingen: Psalm 119: 34 en 66
‘De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt’

Uitleg en verkondiging
Hij nam de vijf broden en de twee vissen
en zag op naar de hemel

Orgelspel

Zingen: Psalm 23c: 1,2,3,4en5
‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’

Bericht van overlijden
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen collectes en bloemengroet

Slotlied: 415: 1 en 2
‘Zegen ons Algoede’

Zegen beantwoord met Lied 415: 3
‘AMEN, AMEN, AMEN'

Orgelspel
Gespeeld wordt: Air in D
van J.S. Bach

We blijven nog even zitten en luisteren naar het
orgelspel...

Collectes:

1. SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in
Nederland. Het uitgangspunt is dat je iemand in
moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan naast
mensen met schulden staan. En samen kijken en
leren we hoe zij vrij kunnen komen van een
(dreigende) schuld. ledereen die hulp nodig heeft
bij financiéle problemen kan rekenen op de steun
van onze maatjes. Ongeacht geloof, ras,
geaardheid of afkomst.

Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste.
Daarom geven we ruime aandacht aan vroeg-
signalering en preventie.

‘ Maatje/ Samen lukt't...
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2. Kerkhuishouding
Verwarming kerk
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We wensen u een goede week!



