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Welkom in de Dorpskerk! 
 

 

 

 

 

 

 

Bij deze dienst  

Wat is een goede herder?  
Jeremia confronteert ons met die vraag. 
De goede herder uit Nazareth laat de menigte niet 
in de steek. Hij is om hen met ontferming bewogen.  
Hij laat de menigte zitten in het gras en voedt hen, 
indachtig Psalm 23.  
Geestelijk gezien brengt Hij ze terug bij de essentie 
van de Thora. Dat mag het voedsel zijn voor 
onderweg. Het is het levendmakende woord dat 
bevrijdt.  
En die bevrijding hebben wij hard nodig 
als wij ons willen wapenen tegen valse of slechte 
herders.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liturgie:  
 

Orgelspel 
Gespeeld wordt: Sonate in D deel 1, 
                           van D. Scarlatti  
 
Welkom en mededelingen 
 
We worden stil 
 
De kaarsen worden ontstoken  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 212: 1, 2 en 3 
                ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ 
 
Bemoediging en Groet 
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: die nooit laat varen het werk dat zijn hand  
     begon 
 
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader  
     en van zijn zoon Jezus Christus! 
A: Amen 
 
Zingen: Lied 836: 1 en 4 
             ‘O Heer, die onze Vader zijt’ 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing: Jeremia 23: 1 – 6 

 
Zingen: Psalm 23 
‘Ik wil van mijn God als van mijn herder spreken’ 
 
Lezing: Marcus 6: 30 - 44 
 
Zingen: acclamatie lied 339a  
              ‘U komt de lof toe’ 
 



Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel  
 
Zingen: Lied 995 
             ‘O Vader, trek het lot U aan’ 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Mededelingen collectes en bloemengroet 
 
Tijdens de collecte zingen we:  
                        Lied 973: 1, 2 en 3 
                       ‘Om voor elkaar te zijn’ 
 
Slotlied: 993: 1, 2 en 7 
              ‘Samen op de aarde’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
Gespeeld wordt Sonate in D deel 2, 
                          van D. Scarlatti  
 
 
We blijven nog even zitten en luisteren naar het 
orgelspel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Op de rotssteen onder het altaar van de 
Broodvermenigvuldigingskerk in Tabgha, 
aan het Meer van Galilea zou Jezus het 
brood gebroken hebben. 
 
 
 
 
 
 

Collectes: 
1. ZWO-project Kansarme kinderen in Pretoria,    

    Zuid-Afrika 
Voor veel jongeren in de Zuid-
Afrikaanse stad Pretoria is hun 
toekomst een zwart gat. Zij groeien op 
in gebroken gezinnen en gewelddadige 
wijken. De helft van de jongeren maakt 
de middelbare school niet af en 40 % 

tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. De 
christelijke organisatie PEN is als een familie voor 
deze kansarme kinderen en jongeren. Ze krijgen 
begeleiding bij huiswerk en examens, maar leren 
ook sociale en creatieve vaardigheden die hen 
weerbaar maken. PEN blijft de kinderen trouw tot 
ze op eigen benen kunnen staan. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Diaconie Protestantse Gemeente te Rheden 
NL32 RABO 0355 2003 84 
 
 
 
2. Kerkhuishouding 
    Raad van Kerken  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Protestantse Gemeente te Rheden  
NL06 RABO 0373 7276 58 

 
 
 
 
 
 
We wensen u een goede week! 
 


