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Welkom in de Nicolaaskerk! 
 

 

 

 

 

 

 

Bij deze dienst  

Wat vinden wij werkelijk van belang om mee te 
nemen op onze  levensreis? En wat vinden wij 
van belang om door te geven?  
Deze vraag komt bij mij boven naar aanleiding van 
de Schriftlezing over de uitzending van de 
apostelen uit Marcus 6:6b-13.  
Wat zij mee mogen nemen is erg weinig; geen 
brood, geen reiszak, geen geld. Het staat in geen 
verhouding tot alles wat wij meenemen als wij op 
reis gaan.  
Waarom mogen zij zo weinig meenemen 

 
 
 

 
 
 

 
Liturgie:  
 

Orgelspel 
 
We worden stil 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken  
 
We gaan staan 
Bemoediging  
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Intochtslied: Psalm 84: 1 en 3 
               ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ 

 
Gebed om ontferming 
 
Kyrie en Gloria 
 

 
 
 



Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing: Psalm 85 
 
Zingen: Psalm 85: 3 en 4 
              ‘Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant’ 
 
Lezing: Marcus 6: 6b- 13 
 
Zingen: Lied 806 
              ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Stilte 
 
Zingen: Lied 791: 1, 2, 3 en 4 
              ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Mededelingen, collectes en bloemengroet 
 
Slotlied: 418: 1, 2 en 3 
               ‘God, schenk ons de kracht’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectes: 
1. Deelkastjes 
Neem wat je nodig hebt en deel wat je kunt 
missen! 
Zowel in De Steeg als in Rheden staan 
Deelkastjes, waar houdbare levensmiddelen en 
hygiënische producten in staan. Het is een soort 
mini-voedselbankje waar je geen lid van hoeft te 
zijn. De Deelkast is vooral bedoeld als steun voor 
wie het (momenteel) wat minder goed heeft. Het 
idee is om elkaar te helpen is: NEEM wat je nodig 
hebt en GEEF wat je kunt missen. 
Een ander doel van het Deelkastje is het 
voorkomen van voedselverspilling. Het product 
moet onaangebroken zijn, mag niet over de 
houdbaarheidsdatum zijn en mag geen alcohol of 
rookwaren bevatten. Verder is alles welkom! 
Het is dus de bedoeling dat inwoners van onze 
dorpen daar af en toe houdbare producten  
inzetten, maar soms zit er niet veel in. De 
diakenen houden dit in de gaten en vullen af en 
toe aan. Daarvoor is deze collecte bedoeld. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Diaconie Protestantse Gemeente te Rheden 
NL32 RABO 0355 2003 84 
 
 
2. Kerkhuishouding 
    Vorming en Toerusting 
 
 

 

 

 

 

 

 

Protestantse Gemeente te Rheden  
NL06 RABO 0373 7276 58 

 
 
 
We wensen u een goede week! 
 


