
LITURGIE  Zondag 23 juni mei 2024 

Eerste zondag van de zomer 

Voorganger: ds. Gert Jansen 
                         Organist: Piet Cnossen 
                         Ambtsdragers: Kees van den Haak 
                                                 Laura Wismeyer 
                                                 Ineke van Huissteden 
                           Lector: Thea de Kreek 

           Koffiedrinken 

                                                          
                                                

Welkom in de Dorpskerk! 
 

 

 

 

 

 

 

Bij deze dienst  

Bijzondere viering rond expositie 

‘Verwondering’ 

De kindertijd is de levensfase waarin mensen het 

meest verwondering ervaren. Maar verwondering 

kan ook ervaren worden in latere levensfasen. 

Verwondering is niet alleen iets aan het begin van 

ons leven, het kan ook een beginsel van ons 

leven zijn of worden.  

Voor beeldend kunstenaar en gemeentelid Aad 

van den Bosch is verwondering een belangrijk 

thema. In de viering zal hij ons meer vertellen over 

de achtergronden van zijn werk en zijn expositie in 

de Dorpskerk.  

Als gemeenteleden zullen we ook stilstaan bij een 

aantal van de geëxposeerde werken.  

 

 

 

 
Liturgie:  
 

Orgelspel 
Gespeeld wordt: Fuga in e van J.S. Bach 
 
We worden stil 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken  
 
We gaan staan 
 
Aanvangslied: 216 
               ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 
  
Groet en Bemoediging  
V: De Heer zal bij u zijn 
A: Ook met u zij de Heer 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

A: en elk schepsel oneindig lief heeft.   

 
Zingen: Psalm 8: 1, 3, 4 en 6 
‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’ 
 
Gebed 
 
Inleiding thema: Verwondering 
 
Aad van den Bosch over zijn expositie en 

persoonlijke drijfveren  

 
Enkele schilderijen nader belicht:   

In gesprek met gemeenteleden 

en Aad van den Bosch 

 

Zingen: Lied 655 

            ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 

 
Thoralezing: Genesis 1: 1-5, 26 tot 2: 3 



 
Zingen: Lied 984: allen 1, 2, 5 en 6 
                               vrouwen: 3 
                               mannen: 4 
                  ‘Gezegend die de wereld schept’ 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Mededelingen, collectes en bloemengroet 
 
Slotlied: 275 
                ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
Gespeeld wordt: Deel uit partita in F  
                           van J.H. Knecht 
 
 
We blijven nog even zitten en luisteren naar het 
orgelspel… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elke zaterdag te zien van 11.00 – 15.00 uur 
t/m 14 september. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectes: 
1. Werelddiaconaat - Libanon 
Training in thuiszorg biedt werk en hoop in 

Libanon 

Door de zware economische crisis in Libanon 

zoeken veel jongeren werk in het buitenland, 

waaronder veel ervaren verpleegkundigen. 

Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn 

vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar 

thuiszorgwerkers. 

Dat biedt 

Libanezen en 

Syrische 

vluchtelingen in het 

land de kans om in 

deze sector aan de 

slag te gaan. 

Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen 

voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na hun 

diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk 

en ook beter zorg verlenen aan hun eigen 

familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de 

toekomst! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2. Kerkhuishouding 
    Kosten Erediensten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
We wensen u een goede week! 
 


