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Welkom in de Nicolaaskerk! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze dienst  

Vanmorgen vieren we het Heilig Avondmaal. Dat 

is bij uitstek bedoeld om de verbinding met elkaar 

te versterken. Wij zijn één in Christus. We lezen 

twee gedeelten uit Handelingen en er zijn ook 

twee korte overdenkingen. Beide gedeelten zijn 

kenmerkend voor het boek als geheel: door de 

werking van de Geest ontwikkelt zich de 

gemeente en worden steeds weer nieuwe mensen 

bereikt en ingelijfd. En als er problemen ontstaan 

wordt er heel praktisch gezocht naar oplossingen 

zodat de organisatie zich verder kan ontwikkelen. 

Niet alleen gericht op zichzelf, maar ook op de 

wereld en de mensen erop heen.  

 

Liturgie:  
 

Orgelspel 
 
We worden stil 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken  
 
Bemoediging 
O: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Drempelgebed 

 
Intochtslied: Psalm 98: 1 en 3 
‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 
 
Groet: 
V: De Heer zij met u 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Kyriegebed 
 
Zingen:  

 
 
Lezing: Handelingen 6: 1-7 
 
Overdenking 1 
 
Zingen: Lied 718 ‘God , die leven hebt gegeven’ 
 
Lezing: Handelingen 9: 36-43 
 
Overdenking 2 
 
Zingen: Lied 912  
‘Neem mijn leven laat het Heer’ 
 
Dank- en voorbeden 



 
Mededelingen collectes en bloemengroet 
 
Maaltijd van de Heer 
Nodiging tot de tafel 
 
Vredegroet 
V: De vrede van Christus zij met u. 
A: De vrede van Christus zij ook met u. 
V: Groet ook elkaar met de vrede van Christus. 
A: De vrede van Christus zij met u/jou.  
    (wens elkaar de vrede van Christus.) 
 
Lofzegging en tafelgebed 
V: Laat uw hart bij de HEER zijn! 
A: De Heer heeft ons hart. 
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
V: Gezegend zijt Gij, trouwe God…… 
    ….Doe dit telkens opnieuw, om Mij te gedenken. 
 
A: Zijn dood gedenken wij, 
     Zijn opstanding belijden wij, 
     Zijn toekomst verwachten wij. Maranatha! 
 
V: Bijeen tot zijn gedachtenis…. 
     … met allen die ons zijn voorgegaan.  
 
A: Gezegend zijt Gij, onze trouwe God die is en 
die was en die komt,  
gezegend hier en nu en tot in lengte van dagen,  
door Jezus Christus onze Heer. Amen.  
 
Bidden we het Onze Vader 
 
Zingen: Lied 388: 1, 4, 5   
‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ 
 
Delen van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Slotlied: Psalm 146: 1 en 3 
‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 

 
 
 
 
 
 
We wensen u een goede week! 
 

 
Collectes: 
1. Stichting Kruispunt, Arnhem 

Kruispunt Arnhem is een kleine oecumenische 

organisatie voor de zwaksten in de samenleving, 

mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, 

volstrekt eenzaam zijn of niet in staat zijn hun 

leven in te richten. Ze worden wel dak- en 

thuislozen genoemd. Kruispunt is een plek aan de 

Spoorwegstraat 13 in Arnhem, waar deze mensen 

dagelijks binnen kunnen komen. Ze vinden er 

warme maaltijden, rust en aandacht.  

De diaconie collecteert vandaag voor hen. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
2. Kerkhuishouding 
    Jeugdwerk eigen gemeente 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Hospice Rozenheuvel, Rozendaal 

Hospice Rozenheuvel is voor zeer ernstig zieke 
mensen, die zich in de laatste weken of maanden 
van hun leven bevinden en voor wie thuis (blijven) 
wonen geen optie meer is. Bij Hospice Rozen-
heuvel krijgen zij deskundige zorg in een veilige 
omgeving (palliatieve zorg). Een team van zorg-
verleners staat 24 uur per dag klaar voor de gasten. 
Samen met de gast en zijn of haar naasten wordt 
gekeken hoe deze laatste weken/maanden zo 
prettig mogelijk ingevuld kunnen worden. 
Begin dit jaar leek het erop, dat het Hospice zou 
moeten sluiten, maar dit is gelukkig niet het geval. 
Er is een overnamekandidaat gevonden. 
Hospice Rozenheuvel krijgt slechts een vergoe-

ding voor de zogenaamde ‘handen aan het bed’. 

Die vergoeding is echter niet toereikend voor alle 

andere aspecten van de hoogwaardige hulp aan 

de terminale patiënten, die het Hospice wil bieden.  

Met onze gift helpen we het Hospice om een 

warm thuis te zijn voor mensen in hun laatste 

levensfase. 

 


